
Een school met passie, daar pas jij ook in!

 Op 15/03 hadden we opnieuw een geslaagde editie van onze jaarlijkse
bingo! Jong en oud gingen naar huis met mooie prijzen. 

Bedankt voor jullie talrijke opkomst!
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Dikke truiendag - Ik trek het mij aan!
In de week van 29 januari werd er terug

aandacht besteed aan ons klimaat onder
het thema van ‘ Ik trek het mij aan –

Dikke Truiendag ‘. Elke klas werkte rond
specifieke klimaatproblemen waar onze
aarde mee te maken heeft. Dit allemaal
met de bedoeling ook onze kinderen wat

bewuster te leren omgaan met onze
natuur. 

DE ZANDLOPERDE ZANDLOPERDE ZANDLOPER
   BOUWTBOUWTBOUWT   

EEN FEESTJE!EEN FEESTJE!EEN FEESTJE!

Schoolfeest op zondag 
26 mei ‘24



De tweede kleuterklas gaat wekelijks naar “Vita Krokodiel”. 
Daar krijgen de kleuters watergewenning. 

De kleuters kijken elke week uit naar deze activiteit. 

De 2de kleuterklas gaat de sportieve toer op ...

“Rollebolle” stond ook op ons programma.
Dit is een bewegingslandschap om de

kleuters te laten experimenteren,
imiteren… om allerlei vaardigheden en

bewegingen uit te lokken. Door het
gevarieerd aanbod van aantrekkelijk en
uitnodigend spelmateriaal is “Rollebolle”

een leerrijk speelparadijs. 

Voetbalinitiatie “I love football” van Voetbal
Vlaanderen 

Om meer meisjes aan het voetballen te krijgen,
bezocht Voetbal Vlaanderen verschillende

scholen voor een gratis initiatie. Normaal was
het de bedoeling dat er enkele Red Flames

(Rode Duivelinnen) gingen langskomen, maar
omdat ze zelf een wedstrijd moesten spelen in

Hongarije, is dit helaas niet gelukt. Gelukkig
was het toch een leuke en actieve

voetbalvoormiddag! We kregen eerst een stukje
techniektraining en we speelden daarna ook

een wedstrijdje tegen elkaar. Supertof! 



Joepie, de kinderen van het eerste leerjaar kennen nu alle letters! Dit ging
gepaard met een heus letterfeest. Met hun mooi versierde hoedjes werden ze
ontvangen in de bib, waar een heuse speurtocht samen met enkele
(groot-)ouders gehouden werd. Nadien werd nog een spannend verhaal
voorgelezen en kregen alle leerlingen van de directeur een letterdiploma
overhandigd. En nu… volop lezen maar!  

L1: Het letterfeest
Zondag 9 juni ‘24 

De tijd vliegt voorbij... Enkele jaren geleden waren onze
vriendjes van de klas nog baby’s en nu leren ze zelf zorg
dragen voor een baby. Dit deden ze super goed! We
leerden hoe we een baby moesten verversen,
aankleden, eten geven, troosten en nog zoveel meer. 
We leerden heel wat nieuwe woorden (babyspulletjes)
en de begrippen vol en leeg werden aangebracht door
spelletjes. De mama van Lou kwam langs om het
babyzusje te wassen. Een leuke ervaring voor de bijtjes!

K0- K1: De baby



Kunstenaars in de 2de graad

We hebben echte
kunstenaars in de klas.
Hiervoor laten we ons

inspireren door de
werken van René

Magritte.

Speelplaatsafspraken om samenspel te bevorderen.

Een 10-tal jongens en meisjes
van het derde en vierde
leerjaar namen deel aan het
jaarlijkse tussen 4-vurentornooi
voor alle gemeentescholen van
Middelkerke. Ze behaalden er
een mooie vierde plaats. 



L2: meten is weten

Meester Kevin, onze ICT-coördinator, kwam
onze nieuwe vriend voorstellen. We kregen
een mini-robot waarmee we hele leuke
dingen kunnen doen. De Tiny-bot kan heel
veel: schrijven, prenten herkennen, tekenen,
muziek maken en nog zoveel meer! We
bedienen de robot met een joystick, wat
eigenlijk al direct zeer goed lukte! Nu nog een
leuke naam zoeken voor onze nieuwe vriend,
wie heeft een leuk idee?  

K3: Programmeren en coderen

In het 2e leerjaar leren we meten met de liter, kilogram en de meter. 
We leren ook kleinere maten zoals de centiliter en de centimeter. 
Door zelf uit te proberen en te meten, leren we bij. 
Meten is weten en dat is fijn! 



Bosklassen: Op avontuur in Voeren!

Op maandag 18/03 vertrokken we met de
bus richting de ‘Grotten van Kanne’. Na een
ontdekkingstocht door de vele donkere
gangen en een workshop met mergelstenen,
reden we naar onze jeugdherberg. Daar
volgden de check-in, een lekker avondmaal
en een spelletjesavond. ‘s Avonds gingen we
moe maar voldaan slapen! 

Op dinsdag19/03 leerden we in de voormiddag pizza’s maken en kregen we ook
wat vrije tijd op ons domein. In de namiddag gingen we op stap met kaart, kompas
en een beschrijving van onze route. We liepen niet verloren en leerden veel bij! En
dat allemaal onder een stralende zon. ‘ s Avonds werkten we in groepjes tijdens de
Zandloperquiz. Winnaars: Lukas, Hayley, Lauren en Eryn. Proficiat!  

Woensdag 20/03 was buitendag! We werden
opgehaald door een treintje, wandelden met
audiogidsen door de 'biotoop van de Steenberg'
en lunchten op een ‘point de vue’ met zicht op
Luik. Dan bezochten we de mijnen van Blegny. 

Bij terugkomst op ons domein was het tijd voor ‘apero’ op het balkon van onze
jeugdherberg en na het avondmaal maakten we een kampvuur met gesprokkeld
hout. Tot slot volgde het avondspel 'Weerwolven'.

Donderdag 21/03 bezochten we de
forellenkwekerij in de Commanderie. Na het
bezoek wandelden we terug naar onze
jeugdherberg. De leerlingen genoten van vrij
spel, daarna speelden we “voetbalhonk” en
maakten ons klaar voor de Bonte Avond.



Onze buitenklas komt uit zijn winterslaap.  Tijd
voor een grote schoonmaak: graskluiten

uitspitten, plantenbakken in elkaar monteren...
Teamwork was zeker van toepassing!  Zodra de
aarde wat opgedroogd is, gaan we verder met

het aanplanten. 

Pyjamadag - tijd voor een heerlijk ontbijt! #bednet

Onze buitenklas




