
Een school met passie, daar pas jij ook in!

L4: Wij zijn het hier al goed gewoon in ons klasje!
Elke dag leren we wel iets nieuws bij.  

K1: Hoe zien de kabouters er uit, waar wonen ze, welke
kabouters kennen we al? De allerkleinsten vonden het thema

superleuk en gingen helemaal op in de fantasiewereld.  



Onze ouderwerking

Mee organiseren van schoolactiviteiten zoals sinterklaasbezoek,
schoolfeest, paashaas op school, pyjamadag…
Organiseren van specifieke activiteiten zoals bingo, chrysantenverkoop,
ontbijtactie… 

Vaste medewerker: je komt regelmatig naar het overleg en denkt mee
over de uitwerking van één of meerdere activiteiten.
Helpende hand: je komt weinig of niet naar het overleg maar je steekt
wel graag de handen uit de mouwen bij één of meerdere activiteiten

Een ouderwerking en een school vormen samen een stevige tandem!
We hebben elkaar nodig om onze school in zijn totaliteit te organiseren.
Wat kan je verwachten van onze ouderwerking?

Deze activiteiten hebben als doel om ouders en kinderen samen te
brengen op een gezellige manier. Natuurlijk zijn deze activiteiten ook
bedoeld om winst te maken. Met deze winst worden er jaarlijks
tussenkomsten voorzien voor schooluitstappen van K0 tot L6, aankopen
van kookactiviteiten, aankopen differentiatiematerialen voor de
zorgwerking, aankoop gezelschapsspelen…

Hoe ziet onze ouderwerking eruit?
Een groep enthousiaste ouders van zowel kleuters als van lagere
schoolkinderen. Je kan kiezen om je aan te sluiten als:

De vergaderingen worden geleid door onze voorzitter, Tiffany Rosseel.

We zijn dan ook actief op zoek naar nieuwe enthousiaste medewerkers om
onze huidige groep te versterken!!
Interesse? Kom dan zeker eens langs op onze volgende vergadering op
dinsdag 14 november om 20u.

Het ouderteam:
Onze voorzitter: Tiffany (mama van Alexis), penningmeester: Jacqueline
(mama van Hayley), secretaris: Wendy (mama van Yassien).
Onze helpers: Saskia (mama van Nenna), Nathalie (mama van Kitano),
Eveline (mama van Liam), Lies (mama van Mylana en Yliana), Melanie
(mama van Briek en Mezian), Annelien (mama van Elinora), Sarah (mama
van Kaithlyn, Kenji, Julie) en Nathalie (mama van Amelie).
Nieuwe helpers: Sophie (mama van Lukas) en Maité (mama van Chloë).



 Op 28 september trok de derde graad naar De
Palingbeek in Ieper.  De leerlingen gingen op zoek
naar pootafdrukken van dieren en ontdekten wat
meer over “koddige” keutels. 
In de namiddag deden we mee aan de workshop:
“Het bos door de ogen van...” Samen gingen we op
ontdekkingstocht in het bos. Tijdens de tocht waren
er verschillende stopplaatsen.
Daar keken de leerlingen door de ogen van “iemand”
of “iets” anders en beleefden ze het bos afwisselend
als pissebed, laars, hond, onderzoekster,
boswachter en kunstenaar.  

Naar de Palingbeek.

Tijdens het bezoek aan De Palingbeek zochten de
leerlingen een “kronkeltak” in het bos. In de klas
gingen we hier mee verder. De opdracht was:  
Ik schilder mijn tak in een persoon en maak daarvoor
gebruik van een patroon.  Al snel begonnen de
leerlingen aan een schets. Eenmaal gestart met
schilderen, bleek het niet zo makkelijk om het
patroon van op hun schets te kopiëren op hun tak. 



We hebben gewerkt rond het thema “fruit” in de
tweede kleuterklas.
We maakten heerlijke fruitsla en persten samen
sinaasappelen.
We leerden de verschillende soorten stukken fruit
kennen, herkennen en verwoorden met
woordkaartjes. De klankkast kwam ook aan bod.
Het grote boek van “Rupsje Nooit Genoeg” sprak de
kleuters erg aan.
Ze leerden prenten in logische volgorde leggen en
plakken. Ze leerden de rups tekenen met krijt en
schilderen op papier.

De 2de kleuterklas werkte rond het thema fruit.



Zoals ieder jaar brachten we slakken mee naar de klas om ze wat van dichterbij
te bekijken. Het zijn zeer geliefde diertjes in de kleuterklas: we leerden al snel dat
ze zeer slijmerig en traag zijn. We weten ondertussen wat ze eten, welke delen ze
hebben en dat ze altijd over elkaar kruipen. We vonden dit superfijn om te
bekijken!

Op werelddierendag kwam de hond van juf Mia op bezoek in de klas . Babbet
was zeer rustig en toonde ons alle trucjes die ze kon! In tegenstelling tot de slak
heeft ze heel grote tanden en een kwispelende staart! Tot volgend jaar Babbet!

Een beestenboel in de derde kleuterklas.

De leerlingen van klas 3 zijn dol op dieren! Voor
dierendag schreven ze een lief berichtje aan hun 
lievelingsdier. Ze maakten ook een superzacht
knutselwerkje.

Ook in het 3de leerjaar zijn ze dol op dieren.



In het tweede leerjaar knutselen we elke week. Hier maken de kinderen een
boetseerwerkje in het thema van de herfst. Wanneer het droog was, konden we
alles mooi beschilderen. Iedereen paste de aangeleerde technieken goed toe en
maakte een prachtig werkje.

Op dinsdag 10 oktober ging het 2de leerjaar naar Het Tillegembos in Brugge.
Met ons bosboekje als gids bestudeerden we de bomen, zochten we
bosmateriaal en hebben we diertjes onderzocht. We leerden veel nieuwe dingen
bij. Natuurlijk konden we ook veel noten, blaadjes, takjes, bolsters… rapen. Deze
vondsten zullen we goed bestuderen in de klas.

Herfstkriebels in het 2de leerjaar.



Dag van de sportclub.

Woensdag 27 september kwam de leerlingen die in
een sportclub zaten in de kledij van hun sportclub
naar school. Alle andere leerlingen kwamen sportief
gekleed. We startten de dag met een loopparcours
door de school en de Branding.

Op dinsdag 9 oktober trok het eerste leerjaar
naar het Tilleghembos voor de
jaarlijkse herfstwandeling. Wat hadden we een
geluk met het prachtige weer!
Na wat uitleg over de herfstverschijnselen
konden de kinderen zich volop
uitleven in het zoeken naar eikeltjes, kastanjes
en de bijpassende bolsters.
Gretig werden hun zakjes gevuld met allerlei
vondsten. Moe, maar alweer
een stukje wijzer geworden, keerden we terug
naar school waar het
herfstthema nog volop in klas aan bod komt.

Met het eerste leerjaar naar het bos.




